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Markus Weggenmann
Vom Traum der Schlittschuhläferin auf der Eisgracht
26 januari tot en met 23 februari 2008

openingstijden: wo t/m za 13.00-18.00 uur, zo. 3 februari 14.00-17.00 uur

De derde solotentoonstelling van Markus Weggenmann bij Galerie Onrust is getiteld Vom Traum der Schlittschuh­
läuferin auf der Eisgracht en bestaat uit twaalf schilderijen en een tapijt. Over zijn werk schrijft Astrid Näff:
“Het is een afstandelijke, analytische en eigenlijk ook ironische blik waarmee Weggenmann naar zijn medium 
kijkt, en die vanaf het eind van de jaren negentig ook in de manier van werken tot uitdrukking komt. Gesturale,
soms organisch aandoende bewegingen van het penseel kwamen toen in de plaats van het streepmotief en 
vormen tot op heden de kern van zijn beeldtaal. Grote series van ontwerpen in gouache op papier (in het relatief 
kleine A3-formaat) vormen de basis van de schilderijen. Zij leggen het schilderproces duidelijk bloot en worden 
na zorgvuldige keuze van de motieven ingescand en digitaal bewerkt. Dit bewerken omvat het oplossen van 
structuren in het werk, het gedeeltelijk -doch bewust onvolledig- recht maken van contouren, het opstapelen 
van motieven  en ook correcties in de kleurstellingen. De laatste en misschien wel belangrijkste stap is de blow-
up, de vertaling naar het grote formaat, die altijd in opdracht aan een specialist (een autospuiter) wordt gegeven. 
Het eindproduct dat ondanks het opgeven van het gangbare originaliteitsbegrip toch altijd een uniek werk blijft, 
bekoort door zijn perfecte industriële, van elke penseelvoering ontdane verschijning, waarin -en dat is slechts één 
van de paradoxen  en ook kwaliteiten van Weggenmanns schilderkunst- het handschrift van de kunstenaar toch 
helder leesbaar blijft.”

Markus Weggenmannn geb. 1953 in Singen, Duitsland. 
Woont en werkt in Berlijn en Zürich.

Solotentoonstellingen (keuze)
1989	 Shedhalle, Zürich
1990	 Galerie Mark Müller, Zürich
1993	 Kunstverein Reinach/Basel  
	 (met Olivier Mosset)
1995	 Städtisches Kunstmuseum, Singen
1997	 Tribute to the Stripes, Kunstverein Neuhausen
2001	 Galerie Onrust, Amsterdam
2003	 Besuch einer Landschaft vor dem Winter, 1.Teil, 
	 Galerie Onrust
	 Besuch einer Landschaft vor dem Winter, 2.Teil, 
	 Galerie Mark Müller, Zürich
2005	 Narciscos, Galeria Pilar Parra, Madrid
2006	 Aussicht 3, Kunstmuseum Bonn
2007	 twist and shout, fiedler contemporary, Keulen
	 bel étage, Kunsthalle Bremerhaven

Installatie Galerie Onrust

Zonder titel, 2008, hoogglanslak op aluminium, 143 x 130 cm


